
Nou ja zeg. Bij het schrijven van dit wel-
komstwoord hebben zich al 362 mensen 
ingeschreven! Weet je wel hoeveel dat er 

zijn? Nee? Dat zijn er 362! En terwijl we dit stukje 
tikken, druppelen er nóg meer binnen. Dus die 
eerste zin klopt al helemaal niet meer. Ah, daar 
is ScoreScally, en kijk, daar heb je Bartholomeus! 
Ken jij die? Ja? Wij ook. Wat leuk! Willem doet 
trouwens ook weer mee! Samen met Annette 
Paarlberg en 8eruitrijcamera. Ken jij die? Nee? 
Wij ook niet. Wat leuk! 
Opvallende nieuwe namen, zoals Mister T, De 
professor en Carma Europameister. Onopval-
lende nieuwe namen, zoals Chef, EP en Boon. 
En deelnemers die zich plots onder een andere 
naam hebben ingeschreven, zoals de vers ge-
slaagde EénManVerdaasdonk en Truus van Gaal. 
Ook veel oude getrouwen! Willy en René van de 
Kerkhof, Wollie, Hille Bland, Marleen, Mary en 
Jacqueline Sangers. En Norbert Koning! En Oscar 
van Zetten! En…
Wat een prachtige voetbalfoto’s sturen jullie mee. 

gastheren teun alfred MICHEL hans SEBAS Roy JAN Henk en jos presenteren

www.poolbode.nl / vanuit het poolcentrum van den havestraat 6a nijmegen

BODE

Een eerste fraai overzichtje van ontroerende 
foto’s uit het poolpeloton vind je meteen hieron-
der. Wat fijn om eindelijk te weten hoe jij eruitziet, 
Jayjay. Of wacht, je deed nooit eerder mee. Wat 
fijn om meteen te weten hoe jij eruitziet! 
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WILLKOMMEN!

de Poolbodes
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Allemaal zijn jullie nu een pooldeelnemer met nul 
punten. En allemaal hebben jullie evenveel kans 
om te winnen. Ja, ook jij Wip L. Nog nooit iets 
gewonnen? Voor een dubbeltje geboren? Zelfs jij 
kunt zegevieren. En bak je er niks van in de eerste 
ronde? Kom dan vernietigend terug! Vraag aan 
de dochter van Melanie hoe dat moet. En anders 
gaat de nieuwe puntenverdeling (lees de spel- 
regels er maar op na) jou hierbij helpen. 
Ach deelnemers, wat een rijkdom. Het druppelt 
maar door hier. Nee, nee, geen leeftijds- en gender-
gebonden gedruppel, Natascha. Deelnemers – nu 
al 380 – in alle soorten en maten, voorkeuren en 
kleuren. En dan samen tóch een exclusief gezel-
schap vormen! 

Groet van jullie grootste supporters

Sorry. We hadden het kunnen voorspellen. 
Iedereen en alles maakte de afgelopen week 
grappen over de haarband. Maar toen hadden 
wij hem al lang en breed (en wit) in productie. 
Dus: koop hem en draag hem! Doe het voor ons! 

Quinten Timber: Koeman meet met twee 
maatsen  Wij houden wel van een potje 
Frimpong  Wat tovert Giorgi Gocholeishvili 
uit de hoge hoed?  Recordaantal pooldeel-
nemers deze eindronde: het IJslandeffect?  
Zou Ianis Hagi van Gheorghe zijn wat Jordi 
is van Johan of toch wat Sven is van Yep?  
Koeman voegt Zirkzee toe aan EK-collectie  
Spaar ze allemaal!  We willen graag de Van 
Duivenbode maken, maar blijven steken bij de 
woordgrap 

Ik investeer in goede huid- 
verzorgingsproducten voor mij-
zelf en voor mijn man. Ondanks 
zijn voorkeur voor eenvoudige 
producten. Ik heb een vakantie-
huis in Albufeira en in Berg en 
Dal. Ik ben Feyenoord-fan.

Gespeeld 
in het 
eerste van 
Den Dam 
Azewijn.

Via Anja 
van Kessel 
erbij ge-
komen.

Ik kwam vroeger wel bij 
de club waar Ruud van 
Nistelrooij speelde.

Zondagavonden haatte ik als klein meisje, want dan 
kwam StudioSport en moest ik STIL zijn. De opgefokte 
stemmen van sportverslaggevers en het gejuich van de 
menigte zijn nog steeds geluiden die ik het liefste vermijd. 
Toch heb ik op de een of andere manier toch de belang-
rijkste finales in Nederlandse voetbalgeschiedenis live 
gezien... en een potje straatvoetbal vond ik wel weer leuk.

Geen liefhebber van de kleur oranje en het Oranjehuis, wel van oranje- 
tompoezen en oranje afrikaantjes aan de oever van de Ganges. Ik heb 
ooit een bijzondere droom gehad over de grootste Nederlandse voet- 
baller ooit, Johan Cruijff, (JC) met wie ik een leuk potje scrabble speelde. 
Geen idee wie er heeft gewonnen.

Haarstukje

https://dindin.shop/poolbode

Tr
uu

s 
va

n 
Ga

al

H.
 H

id
di

nk

P.
 C

OS
TA

LA
BR

IS
A

De
M

ee
uw

FA
BE

R 
JA

JO

vi
ez

ev
oe

te
n

TI
ES

Hennie de haan
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Drie ingrediënten zijn volgens de KNVB nodig om Europees Kampioen te 
worden: eenheid, ambitie en passie. Mooi hè, we kunnen kampioen worden, 
als we maar willen. En om die boodschap kracht bij te zetten en om die een-
heid, ambitie en passie te voeden, bij zowel de spelers als bij het land, heeft 
de KNVB iets moois bedacht. Een liedje. 

Ik zie de vergadertafel al voor me. ‘Kunnen we nog iets doen?’ ‘Wisten jullie 
dat het 1988 was dat het elftal voor het laatst meedeed aan een liedje? 
Nederland, oh Nederland, jij bent de kampioen?’ Iedereen aan de verga-
dertafel zingt mee. ‘Wij houden van Ora-han-je!’ Gelach. Dan weer serieus. 
‘Wie zullen we eens vragen? Donnie? Froukje? Mia Nicolai en Don Cooper? 
Mart Hoogkamer? Joost Klein? Mona Keijzer?’ ‘Nou, eh, wat vinden de men-
sen leuk?’

We weten inmiddels wat ervan gekomen is. ‘Larger than life’ is het officiële 
anthem van de KNVB voor het Nederlands elftal en zijn supporters. Of eigen-
lijk van Chef’s Special, Armin van Buuren en alle spelers van de Nederlandse 
EK-selectie. ‘When our colours fly we can touch the sky.’ Huh-huh. Ik dacht 
trouwens dat in 1988 bij Hazes ook iedereen meezong, maar dat was slechts 
een deel van de selectie, dus ‘Larger than life’ is behoorlijk uniek. En, nu komt 
het: ‘De track, waarin voor het eerst sinds 1988 ook de spelers van het Neder-
lands elftal te horen zijn, herbergt de eenheid, ambitie en passie die nodig 
zijn om deze zomer in Duitsland de eindoverwinning binnen te slepen.’ Aldus 
de KNVB in het persbericht waarmee het lied werd aangekondigd. 

Maar het wordt nog mooier. Want natuurlijk is álles bedacht aan de verga-
dertafel. Er is een heuse Making Of van het hele proces gemaakt. Er is wel 

wat voorwerk gedaan, maar Chef’s Special wordt uitgenodigd in Zeist om 
daar in een pop-upstudio, met de kampioensbeker uit 1988 als inspiratie, 
het liedje te maken. En de camera’s draaien. 

‘Je ziet de spelers en dat geeft de juiste energie om aan die track te wer-
ken.’ Ja, natuurlijk. ‘Born for the moment, we’re gonna show, we got the 
heart of a lion.’ Wat een tekst, hè. ‘Het idee van deze song is dat je het 
gevoel krijgt, oké, we worden kampioen, dat is de vibe. We willen jullie 
ideeën horen, want dat vinden we belangrijk.’ En de spelers vinden het 
allemaal mooi hoor, goede energie, feelgood vibe, heel chill. ‘We could 
be larger than life.’ ‘Die gasten voelen deze song, lijkt me heel dope als 
ze meedoen. Mixen we er gewoon in, hè.’ ‘We willen dat deze track ook 
van jullie is.’

Whoo hoo hoo hoo! Heeft u het al gehoord? Het is een oorwurm van jewel-
ste. Grote kans dat u tijdens het lezen al meeneuriet. En dat is dus razend 
knap van de KNVB, Chef’s Special en Armin van Buuren. Want is het niet zo 
dat men het idee heeft dat het met de oranjekoorts wel meeviel dit jaar? 
En dat deze wat aangezwengeld is de afgelopen twee weken? Eenheid, am-
bitie, passie! 

‘You got the ball, I got the pace
I bring the bars, you bring the bass.’

Als je maar je best doet. 

Whoo hoo hoo hoo hoo hoo hoo hoo.

Eenheid! Ambitie! Passie!

JNNK

Wolfsburg, dinsdag 11 juni, 23.30. Bedtijd 
voor de selectie. Brian Brobbey slentert 

vanuit de lobby naar de kamer die hij deelt met 
Xavi Simons. Eigenlijk wil hij niet slapen. Niet 
hier. Want morgen is er weer een dag, weer een 
training en komt het onvermijdelijke weer dich-
terbij: zondag, 15.00. Het liefst was hij nu thuis in 
Amsterdam, bij z’n moeder. In z’n jongenskamer. 
Daar voelt hij zich veilig. Hier is hij aangeschoten 
wild. Hoelang zal het nog duren voor de pers zich 
op hem stort? En alles alleen maar erger wordt.
Het begon nog wel zo fijn, die eerste weken in 
Zeist. De trainer zei het niet met zoveel woorden, 
maar je moest wel Blind heten wilde je het basis-
team niet herkennen in de oefenvormen. En hij 
zat erbij, elke keer. Wat was dat lekker. ’s Nachts 
droomde hij zelfs van het EK, van scoren aan de 
lopende band, zonder concurrentie. Heel soms 
kreeg hij dan een duwtje van Xavi, die wakker 
was geworden omdat hij live commentaar gaf bij 
zijn doelpunten. Hij groeide toe naar de eerste 
wedstrijd. Canada. Die zouden wat beleven.
En wat een wedstrijd werd het! Gewisseld voor 
Wout. Die meteen scoorde. Hijzelf? De ballen 
sprongen van z’n voeten alsof hij nog bij Ajax was. 
En anders struikelde hij er wel over. Gevaarlijk 
was hij hooguit voor zichzelf. Tijdens de training 
de volgende dag deed Weghorst drie bebeto’s en 
werd lachend toegewerkt naar IJsland.
Ook die wedstrijd eindigde in 4-0. Volgens plan-
ning zat hij op de bank. Naast Wout. Die er heel 

even in kwam en weer meteen het doel trof. Brian 
voelde zich kleiner worden. En niet alleen vanwe-
ge dat laatste doelpunt. Op nu.nl had hij gelezen 
over een transfer naar Ajax. Bovendien was er 
iets veranderd bij Oranje, met Jerdi, Joey en Tijiani. 
En dan het afhaken van Frenkie en Teun. Daar 
gingen z’n basisplaatsen. Hij was niet blind.
Hoe verlangde hij naar het bed op z’n Amster-
damse kamertje, waar in een hoekje nog Ryan 
lag, z’n knuffel met het ene oog en een los- 
hangend oor. Daar onder de dekens kruipen en 
voor even helemaal verdwijnen! Maar dat kon he-
lemaal niet. Of toch? Dan moest er heel snel iets 

gebeuren, want vrijdag zou de trainer intern de 
basiself bekendmaken, zonder hem – en niet veel 
later zou ook de hele wereld het weten.
Brian trekt z’n pyjama aan en kijkt nog even naar 
Xavi, die op de Playstation z’n laatste wedstrijd 
zit na te spelen. Hij kruipt snel in bed en denkt 
na. Hij wil terug naar Amsterdam. Nog voor het 
weekeinde. Maar hoe? De volgende ochtend – 
Xavi heeft hem niet aangeraakt – wordt hij met 
een glimlach wakker. Na het ontbijt trekt Brian 
z’n trainingskleren aan, doet de oefeningen en 
wacht op het partijtje. Hij ruikt z’n kans en loopt 
tegen Matthijs de Ligt aan. 



Met een zwaai opent Harry het kelderluik. 
‘VOR-SICHT sagte ich,’ bijt Derrick hem 

toe. Terwijl de hoofdinspecteur met een zaklamp 
de situatie belicht, stapt Harry de steile houten 
trap af. Elke trede kraakt. Aan weerszijden van 
de ruimte staan metalen lockers. Een lange kist 
ligt op de werkbank. Harry voelt langs de ran-
den en tilt het deksel op. ‘Nein!’ schreeuwt hij. 
Struikelend springt hij naar achteren en met 
een onhandige beweging tikt hij de zaklamp van 
Derrick naar de grond. De ruimte vult zich met 
duisternis.

Het gebeurt niet vaak dat er een fax uit  
Nederland komt. Soms gebeurt er iets in 

de buurt van de douane. ‘Grensoverschrijdend,’ 
grapt Derrick dan steevast en Harry lacht mee. 
Deze keer gaat het dieper. Een moord, iemand 
van Oranje, en helemaal in Den Haag.

‘Guck mal,’ wijst Harry. Na een paar uur over 
de Autobahn rijden ze de grens over. Aan een  
viaduct boven de snelweg hangt in de volle 
breedte een spandoek. ‘Jetzt fahren Sie in das 
Land Europapas.’ Dikke, blauwe bovenhoeken 
sieren het katoen. Derrick schudt zijn hoofd. 
De Nederlander komt niet graag buiten zijn 

comfortzone. De veilige ruimte van tegels of 
kunstgras. Van verharding. Langs de rand heerst 
haat. En dat is de standaard. Fulmineren over 
de schutting. Eenmaal op de stoep kijkt de 
Nederlander pas rustig rond. ‘Ach, eigenlijk best 
aardig, zo’n witte zweetband om het hoofd.’ En, 
voor je het weet, gooit de Nederlander even zijn 
hoofd over de schouder om te zien of de buren 
kijken, en richt zijn blik op de overkant. Hij kijkt 
naar links, naar rechts, wederom naar links, en 
steekt over. 

Harry draait de BMW vanaf de Vaillantlaan 
de Hoefkade op. Links en rechts zien ze enkele 
groentewinkels. Vooroorlogse arbeiderswoningen 
hebben plaatsgemaakt voor strakke nieuwbouw. 
‘Die fünfte links, Harry,’ zegt Derrick als hij op-
kijkt van zijn ‘100% Den Haag’. ‘Deze wijk heet 
“Groente- en Fruitmarkt”, lacht hij, ‘en het gemid-
delde energielabel is G.’

Geen nieuwbouw aan de Marktweg. Althans, 
voor zover dat zichtbaar is. Wesley neemt Derrick 
en Harry aan de hand langs de oranje gevels. 
Slingers wapperen in de wind. ‘Hier is het,’ zegt 
hij, als hij aan de rechterkant een deur openduwt 
en het vliegengordijn opzijschuift. Derrick knikt 
en loopt naar het kelderluik. 

‘Was war denn das?!’ roept Harry verschrikt 
uit als hij weer opstaat en het stof van zijn 

zwartlederen jack klopt. ‘Keine blasse Ahnung,’ 
antwoordt zijn partner. De hoofdinspecteur bukt 
zich en pakt zijn zaklamp van de grond. Hij knipt 
de lamp aan. Die doet het gelukkig nog. Slechts 
een scheurtje in het glas. Met het licht op de kou-
de, stoffige vloer gericht loopt hij met Harry stap 
voor stap naar de tafel. Derrick tilt zijn arm op en 
schijnt vol op de kist.

De figuur beweegt nog wat heen en weer. Zijn 
schaduw is groot en danst op de muur. Ze komen 
nog wat dichterbij. Derrick pakt de figuur ineens bij 
zijn schouder en richt de zaklamp op het gezicht.

Ze staan oog in oog met een leeuw. Een enor-
me wuppie met een oranje shirt. Zijn achterpoten 
steunen op een springveer, om zijn manen is een 
witte band gewikkeld. De linker- en rechterklauw 
spreiden een spandoek.

‘Wup Holland Wup’.
‘Verdammt, sind wir daar toch weer ingetuind,’ 

vloekt Harry. ‘Geen moord. Nichts. Nur Fussball-
leidenschaft. Und Wuppies im Keller.’

Derrick laat de leeuw los en draait zich om 
naar de keldertrap. ‘Bitte Harry, hol schon mal 
den Wagen…’

Mord am 
Marktweg

Mord am 
Marktweg

RECTIFICATIE/GASTS’OREBA
Wat een week! Niet alleen werden we virtueel bedolven onder de aanmel-
dingen, die ook nog eens allemaal handmatig verwerkt moesten worden, 
maar ook kregen we te maken met… de autoriteiten. Eerst kwam er bericht 
van het consulaat van Georgië. Die waren ar mkhiarulobs over het feit dat 
wij de Georgische volksmuziek in verband hadden gebracht met de Mon-
goolse keelzang. We zaten er niet één maar twéé landen naast. Tegen alle 
Bodelezers met Georgische roots zeggen wij dan ook welgemeend: nerog-
hut’yun!
Vervolgens meldden de Kanunnikessen van het Heilige Graf van Priorij 
Thabor te Sint-Odiliënberg (Limburg) zich. Wie? Ja, dat dachten wij ook. 

Het bleek te gaan om een groep mensen 
die zich drukmaken over het wel en wee 
van de gregoriaanse zang. Of wij wel wis-
ten dat de gregoriaanse zang is vernoemd 
naar paus Gregorius de Grote (540-604) die de teksten en melodieën 
ordende die bij de kerkelijke vieringen van H. Mis en Getijdengebed wer-
den gebruikt? Nee, dat wisten wij niet, maar we begrepen de boodschap. 
Dus hebben wij Poolbodes Henk en Jos eropuitgestuurd om onze excuses 
aan de deur over te brengen. Het werd een hartstikke leuke dag, ze kregen 
allerlei foldertjes mee en wij hebben er 35 nieuwe deelnemers bij. 



21 u Duitsland - Schotland
Draak van een wedstrijd. Gnabri is zijn snor en streken kwijt. Een bleke Mannschaft 
sleept er met hangen en jürgen een overwinning uit. En dat schot? Dat komt niet. 

18 u Spanje - Kroatië
Had zomaar de finale kunnen zijn. Kan overigens nog altijd de finale worden. Maar 
het wordt waarschijnlijk het beginakkoord van een zwanenzang. Of… Kom op Luka!

15 u Polen - Nederland
En het is stil op straat. Wacht… Horen we gejuich bij de overburen? Of is het dat 
huis waar je vaak die Poolse… Zonder te spelen drukt Lewandowski zijn stempel. 

21 u Oostenrijk - Frankrijk
De Koeman-brigade komt deze landen nog tegen. Dus is het analyseren ge blazen. 
Welk Nederlands drietal schaduwt straks Mbappé? En hoe passeren we het 
tweemansbedrijf Trauner – Baumgartner? Pak je notitieblokje erbij en schrijf. 
Noteer looplijnen! Tel slidings! Doorgrond tactieken! Analyseer!

21 u Portugal - Tsjechië
De wandelstok van Ronaldo beheerst al weken de sociale media. Allereerst het 
materiaal: goud. En verbeeldt de knop van de stok nu het hoofd van een Saoedi-
sche prins? Of is het toch weer gewoon zijn eigen beeltenis waar hij mee pronkt? 
Resteert nog de vraag of Ronaldo mét stok het veld op mag: ‘René van de Kerkhof 
mocht in 1978 ook zijn gipsen manchet omhouden.’ 

18 u Duitsland - Hongarije
Heb je afgelopen vrijdag de wegzaptip opgevolgd? Mooi stom. Heb je de eerste wed-
strijd van die Mannschaft gemist! Gelukkig kun je nu in de herkansing. Braad een 
worst, leg hem op een bedje van sauerkraut, loop naar je luie stoel, zet het bord 
op schoot en kijk! 

15 u Slovenië – Servië
Als je naam niet op i  eindigt, tel je niet mee in dit treffen. Nou, dan hoeft het voor 
 ons niet.

18 u Denemarken – Engeland   
Vorig EK was dit de halve finale. Nadat Christian Eriksen vroeg in de eerste ronde een 
hartstilstand had gekregen (och, de blijdschap toen hij weer tot leven was ge-
bracht en een hand opstak naar de tribunes), overleefden de Denen wedstrijd na 
wedstrijd. Ze werden de helden van het toernooi. Daar veranderde de nederlaag 
tegen de Engelsen niets aan. Hoe dan ook, dit was vorig EK de halve finale. Die moet je 
dus zien.

Speciaal voor jou om uit te printen en op te hangen: het speelschema 

van de eerste ronde! Met kijktips én wegzaptips! Gewoon elke ochtend 

even naar die koelkastdeur lopen en je weet het. 

Vrijdag 14 juni
21 u Duitsland – Schotland GROEP A (München) 

Zaterdag 15 juni
15 u Hongarije – Zwitserland GROEP A (Keulen)
18 u Spanje – Kroatië GROEP B (Berlijn)
21 u Italië – Albanië GROEP B (Dortmund)

Zondag 16 juni
15 u Polen – Nederland GROEP D (Hamburg)
18 u Slovenië – Denemarken GROEP C (Stuttgart)
21 u Servië – Engeland GROEP C (Gelsenkirchen)

Maandag 17 juni
15 u Roemenië – Oekraïne GROEP E (München)
18 u België – Slowakije GROEP E (Frankfurt)
21 u Oostenrijk – Frankrijk GROEP D (Düsseldorf)

Dinsdag 18 juni
18 u Turkije – Georgië GROEP F (Dortmund)
21 u Portugal – Tsjechië GROEP F (Leipzig)

Woensdag 19 juni
15 u Kroatië – Albanië GROEP B (Hamburg)
18 u Duitsland – Hongarije GROEP A (Stuttgart)
21 u Schotland – Zwitserland GROEP A (Keulen) 

Donderdag 20 juni
15 u Slovenië – Servië GROEP C (München)
18 u Denemarken – Engeland GROEP C (Frankfurt)
21 u Spanje – Italië GROEP B (Gelsenkirchen)



Zorg vanaf 23 juni dat je altijd twee beeldschermen bij de hand hebt. 
Steeds twee  wed strijden op hetzelfde tijdstip en het kan ook zomaar op twee velden 

razend spannend zijn. Heb je  belangrijke afspraken in de avonduren? Zeg ze af.

21 u Kroatië - Italië   
Hennie: Tijdens het ontbijt wandelt de onopvallende Álex Remiro, de derde doelman van 
de Spanjaarden, ongezien het trainingskamp van de Italianen binnen. Hij snuffelt in de 
voetbaltassen van de spelers en steeds als hij heeft gevonden wat hij zocht, steekt hij het 
in zijn achterzak. De even onopvallende Dani Olmo doet op dat moment hetzelfde 
in het trainingskamp van de Kroaten. 
Tijdens de wedstrijd gebeurt vervolgens het volgende. De Kroaten en de Italianen 
rennen radeloos in het rond en door elkaar, met verschillende attributen in de handen. 
Kovacic en Pellegrini hebben samen een heel groot attribuut vast. Ze willen het op een 
akkoordje gooien. Maar er is er geen te vinden! ‘Waar zijn ze gebleven?’ brullen de spelers 
wanhopig. ‘Waar zijn de akkoordjes??’

18 u Nederland - Oostenrijk    
Gaan ze door, de mannen van Koeman? Je gaat het zien!

18 u Slowakije - Roemenië 
De minst interessante wedstrijd in een van de minst interessante groepen. Zou je 
denken. Maar hoe vaak had je het niet mis in je leven?

15 u Georgië - Tsjechië
Het is heus niet zo dat we elk Oost-Europees onderonsje willen afserveren. We zien  
gewoon geen reden om deze wedstrijd te gaan zien. 

21 u België - Roemenië
De vlaggen van België en Roemenië lijken enorm veel op elkaar. En de namen van bei-
de landen eindigen op ië. Daar houdt de gelijkenis op. Wat vooral opvalt, is dat we de 
Belgen allemaal kennen (zelfs Arthur Vermeeren) en de Roemenen allemaal niet. 
Of wacht. Eén naam springt er wel heel erg uit: Ianis Hagi. Zoon van Gheorghe 
Hagi! Als de linkervoet van Ianis ook maar een sprankje van de magie van die van 
pa heeft meegekregen, is het genieten geblazen. We gaan er maar eens voor zitten en 
hopen er het beste van.   

21 u Schotland - Hongarije
De wedstrijd die er niet meer toe doet. Het stadion is leeg. Zelfs in Edinburgh en 
Boedapest staat de televisie niet aan. En juist deze wedstrijd gaat de geschiede-
nis in. Waarom? Je weet het alleen als je kijkt.

21 u Nederland - Frankrijk
Van de laatste tien wedstrijden tussen Nederland en Frankrijk wonnen de 
 Fransen er zeven. Twee keer won Nederland. Lichtpuntje: de laatste keer dat 
Oranje won was onder leiding van Ronald Koeman. Nog een lichtpuntje: het uit-
einde van een sigaret als je een trekje neemt.

Vrijdag 21 juni
15 u Slowakije – Oekraïne GROEP E (Düsseldorf)
18 u Polen – Oostenrijk GROEP D (Berlijn)
21 u Nederland – Frankrijk GROEP D (Leipzig)

Zaterdag 22 juni
15 u Georgië – Tsjechië GROEP F (Hamburg)
18 u Turkije – Portugal GROEP F (Dortmund)
21 u België – Roemenië GROEP E (Keulen)

Zondag 23 juni
21 u Zwitserland – Duitsland GROEP A (Frankfurt)
21 u Schotland – Hongarije GROEP A (Stuttgart)

Maandag 24 juni
21 u Kroatië – Italië GROEP B (Leipzig)
21 u Albanië – Spanje GROEP B (Düsseldorf)

Dinsdag 25 juni
18 u Nederland – Oostenrijk GROEP D (Berlijn)
18 u Frankrijk – Polen GROEP D (Dortmund)
21 u Engeland – Slovenië GROEP C (Keulen)
21 u Denemarken – Servië GROEP C (München)

Woensdag 26 juni
18 u Slowakije – Roemenië GROEP E (Frankfurt)
18 u Oekraïne – België GROEP E (Stuttgart)
21 u Tsjechië – Turkije GROEP F (Hamburg)
21 u Georgië – Portugal GROEP F (Gelsenkirchen)



incoming...
Hee wat leuk, jullie sturen post! En wij plaatsen die. Heb jij ook iets te delen? Stuur ons 
jouw mooiste EK-herinneringen, reacties, rectificatie-eisen of gewoon een leuk fotootje 
naar dehaanhennie77@gmail.com. Vinden wij gaaf.

Beste medeleden van het gezelschap,

Met het aanstaande EK in het vooruitzicht en de grappen over voetbal die ons vermaak aanwakkeren, wil ik graag een luchtige, maar belangrij-ke kwestie aansnijden: diversiteit en inclusie. Jullie gezelschap lijkt mo-menteel op een voetbalteam met alleen maar verdedigers - laten we wat meer variatie toevoegen aan onze opstelling en wat inclusie omarmen!
Stel je voor, naast jullie geestige EK-grappen kunnen we ook genieten van verschillende perspectieven en humoristische benaderingen die ons kijkplezier naar een hoger niveau tillen. Het toevoegen van diversiteit aan het gezelschap is als het toevoegen van een onverwachte plotwen-ding aan een voetbalwedstrijd – het maakt het alleen maar interessanter en boeiender.

Laten we dus een vrolijke noot van diversiteit en inclusie toevoegen aan EK-grappen! Laten we mensen uitnodigen die misschien een andere kijk hebben op voetbal of die ons kunnen verrassen met hun eigen unieke hu-mor. Wie weet, misschien ontdekken we wel verborgen talenten in ons midden die onze grappen een frisse impuls geven en ons nog meer laten genieten van het EK.

Inclusie en diversiteit zijn niet alleen belangrijk voor een breder perspectief, maar ook voor het creëren van een warme en gastvrije omgeving waarin iedereen zich gewaardeerd voelt. Laten we samen streven naar een gezelschap dat niet alleen vermakelijk is, maar ook inclusief en divers.
Dus laten we met een knipoog en een dosis humor een vrolijke draai geven aan diversiteit en inclusie en samen genieten van een nog levendi-ger en gevarieerder gezelschap terwijl we ons voorbereiden op het EK!

*If it looks like een open sollicitatie, and it smells like een open sollici-tatie, it probably is een open sollicitatie: bij gelijke geschiktheid gaat onze voorkeur uit naar Natascha Weegels (Chatbode).

Verwachtingsmanagement

Hoewel ik totaal geen oranjekoorts voelde na een bewogen 

rood-groen-zwart seizoen, was ik toch verheugd dat hij er 

weer is, De Poolbode! Sinds 1988 vermaard in Nijmegen en 

verre omstreken als dé voetbalpool bij grote toernooien, 

mét fenomenaal bijgaand magazine. Ik bak er nooit iets van 

in deze pool, soms wel in De Poolbode. Anyhoe, de Poolbode 

maakt zo’n toernooi leuk!

Nou, lees ik vandaag dat er na een week iets aan het groei-

en is bij Oranje. Hoe vaak hebben we dat eerder gehoord 

of willen horen? Als Nederland van Canada wint, dat ver-

volgens Frankrijk in bedwang houdt, én als Oranje dan wint 

van IJsland, dat van Engeland heeft gewonnen, ben je nu 

dan schaduwfavoriet? Of is dat toch Duitsland dat immers 

eerder al van Frankrijk én Oranje won?

Onze Oosterburen dromen van een Sommermärchen Zwei 

Punkt Null. De ARD maakte daar een documentaire over. 

Het WK in eigen land in 2006, dat de Duitsers niet wonnen, 

bracht hen wel een prachtige zomer en hernieuwd zelfver-

trouwen in een weidse, wilde wereld. Daar hopen zij nu weer 

op, een zomersprookje, in een wereld die er ondertussen 

niet vreedzamer op geworden is. 

Wij willen ook zoiets, een droomzomer. Daarvoor duikt de 

NOS een halve eeuw terug in de tijd, naar 1974, toen voetbal 

oorlog was. Zeven was ik. Ik herinner me de bronzen koppen 

van spelers die je verzamelde en op een oranje podiumpje 

lijmde. Mijn moeder zei jaren later dat mijn vriendje en ik 

meer geïnteresseerd waren in de spelersvrouwen van Oran-

je dan in de spelers. Het WK in 1978 maakte ik daarentegen 

meer bewust mee. Het was licht traumatisch, de stilte op 

straat na de bal op de paal. Het EK in 1988 volgde ik slechts 

deels: voetbal boeide me in die fase van mijn leven niet. 

Bovendien had ik nog niet van De Poolbode gehoord.

Of ik het ooit waar zal maken, hoog eindigen in de pool? Re-

sultaten uit het verleden zeggen niets over het heden. Dus, 

dat zou zo maar kunnen! Wat verwacht ik van Oranje? Je 

kunt niet eeuwig tweede worden. Ik krijg lichte zenu-

wen, zo net voor de uitzwaaiwedstrijd in De Kuip. Ik 

was in dat stadion bij de bekerfinale. Heel Nijmegen 

en wijde omgeving had héél hoge verwachtingen. 

NEC werd voor de 5e keer tweede… 

De zomer in 2024 wil ook maar niet komen. Ik kijk 

naar buiten en het lijkt herfst. Het klimaat roert 

zich, de wereld rommelt, het land, wij met zijn allen, 

willen vol verwachting zijn en kunnen wel een feestje 

gebruiken. United by football. Vereint im Herzen 

Europas. Een sprookje of broodnodige realiteit?

Liam Brady


