
Wat een spanning, welk een sensatie. 
Perikelen ook. Zo vroeg in het toernooi 
al. Wie had dat verwacht? Wat pre-

cies? Nou, dat Georgië van Portugal zou winnen, 
bijvoorbeeld. Niemand? Nee, echt niemand. Niet 
één van de 437 deelnemers. Zelfs de onnavolg-
bare Pedro del Campo niet, en ook Jollewals had 
het mis. Al willen we de laatste aanmoedigen om 
vanaf nu ook echt uitslagen in te gaan vullen. Dus 
zet ’m op! Doen jullie dat dan ook Leukstezus, 
Familiewater, NegenNulWinst en Prikkelpoppie? 
Wie je ook bent, de punten kun je goed gebrui-
ken. Ook Lang is er nog lang niet en Eric Ventoux 
heeft de wind voornamelijk tegen, terwijl Willem 
Barentsz jr. zonder kompas lijkt te varen en voor 
Ole het olé nog niet opklinkt. Dan is het toch veel 
fijner als je nu Michel Scholten bent, Loes, Vera  
of Kikkererwtje. En wat dacht je van Gerard,  
Themo Theo en Teun Melenhorst? Samen met 
René Scheeren en Der Wilhelm geven zij kleur 
aan het klassement.
Aan hét klassement? Dat bepaal je voor een deel 
toch zeker zelf? Als De Dikke Prins zijn eigen 
klassement in z’n eentje wil vullen, dan houdt 
niemand hem tegen. Zelfs de Grote baas en Louis 
van Gaal niet. En vind je het zoals Marcel Maas-
sen geinig om alles wat met water maken heeft, 
samen te laten vloeien in één klassement, ga dan 
je gang. Kom je net als Moik uit Amsterdam en wil 
je weten of er toevallig nog meer plaatsgenoten 
meedoen? Selecteer ze allemaal. We geven een 
voorzet: Bequick B1, Jappa, RobertoBaggio en 
FaberJaJo wonen er. Maar niet allemaal hebben 
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ze daar trouwens van die vreemde namen. Ook 
Marilou doet mee. Wie ook gewoon meedoen: 
een paar op het vinkentouw hippende poolbodes, 
zoals Alfred Boland en Teun. Zij zien met plezier 
hoe de nieuwe puntenverdeling in hun voordeel 
werkt. Eens een keer niet kansloos na de groeps-
fase! Net als een paar honderd andere deelne-
mers, onder wie Mental Marge, Fussballheld, 
Olfe, Tatjana en Zep.
En ach, Jeroen DMC. Je piekte misschien te 
vroeg. Maar wie weet piek je straks nóg een keer. 
Zo zijn er nog wat piekeraars. Niet dan, De trai-
nert, Zwijnstra, Stokkie en Ziggezagge?
Waar je je ook bevindt in dat grote, officiële en 
algemene klassement: je hebt nog niks verloren. 
En niks gewonnen. De prijzen worden pas aan 
het eind verdeeld. Welke dat zijn weten ook wij 
nog niet precies – dat vertellen we in de volgende 
bode. Dus blijf vooral voorspellen Hans Limbeek, 
Rogi Pont, Raaffie, Jack Milner, Nippie jr. en Hak-
kers CF, want vanaf jetzt geht’s erst mal richtig 
los. Je verdient bijvoorbeeld zomaar 4 punten 
voor een goede uitslag, en in elke ronde worden 
dat er meer. Dus ook jij kunt nog makkelijk eerste 
worden Wollie, Hercule en Capibara. Makkelijk. 
Kwestie van pieken, dwalen en weer pieken. En 
dan op het juiste moment. Geloof jullie poolbodes 
maar. Zij weten het!

Waar strijden we voor?
Linksboven op poolbode.nl kijkt hij je aan: de 
UBU-cup. Met daaronder de namen van de trot-
se winnaars van de poolbode. Win je de pool? 
Dan ben je voor twee jaar de trotse bewaarder 
van deze fraaie bokaal. Daarnaast win je een 
bedrag dat je niet hoeft terug te geven, maar 
zelf mag houden! 
Het prijzengeld bepalen we altijd ergens tijdens het toernooi. 
De eerste tien krijgen een bedrag en we verzinnen ook nog 
prijzen voor bijzondere poolprestaties – zoals eindigen op 
nummer 333 of op 412, of op… nou ja – en we delen spek & 
bonen uit aan de nummer laatst. Hier en daar vergeven we 
een Poolbode-shirt of -haarband. Hoeveel er precies te win-
nen is? Dat vertellen we jullie in de volgende bode. Nóg meer 
spanning!

WAT BETEKENT UBU?
Veel. Voor de nieuwe(re) deelnemers: Ubu is vooral onze 
grote vriend Ubu, die in 2010 overleed. Naast grote vriend 
was hij ook poolbode. Sterker nog: samen met Alfred maakte 
hij in 1988 de allereerste. En zoals het hoort in de voetballe-
rij: dan vernoemen ze een stadion of een beker naar je. Wij 
kozen voor de UBU-cup. En die kun jij dus winnen!

IF I HAD WORDS
Denken jullie dat ook weleens: als ik het kon opschrijven, dan aarzelde ik 
geen moment. Ik zou gaan zitten en liet de woorden vrijelijk stromen. Zoals 
de poolbodes. Want hoe doen die dat toch? Elke keer weer van die fijnzinni-
ge artikelen, grappige diepte-interviews en messcherpe analyses. Alsof ze 
nooit een tekort aan woorden hebben. Gebruiken ze Chat-GPT en worden 
we beduveld? Nee, natuurlijk niet. Zoiets zouden wij nooit doen. Dus halen 
we telkens weer nachtenlang door. Poolbode zijn is hard werken.
Daarom zijn we ook zo blij dat Louis van Gaal meteen positief reageerde op 
ons verzoek om het Nederlands Elftal in woorden te steunen. Zijn fax vind 
je op een van de volgende pagina’s. Van Gaal zat om woorden niet verle-
gen – en volgens ons zijn er nog veel meer medepoolers voor wie dat geldt. 
We hebben niet voor niets het subklassement ‘De schone letteren’. Dus kom 

maar op Thomas Heerma van Voss (ben je het echt, mogen we 
een handtekening?), Roelf-Jan Tiktak (vergelijkingen met 

filmscènes zijn niet verplicht), Iwan1908 (jeweet!), Irun S 
(leg weg die pijp) en de overige fijnschrijvers. We zullen 
jullie pennenvruchten in dank aanvaarden. Maar stuur 
vooral ook in als je de pen niet dagelijks ter hand 
neemt. Wat let je Rinus Jobbedonk van Zadelen, 
Muhammed Durucan, il Re Del Auto-Placaggio (oh 

wacht…), Mariska en al die andere medepoolers. Jullie 
kunnen veel meer dan voorspellen alleen.



Daar zit hij dan. Kind op 
schoot en een blonde 
vrouw met grote zon-
nebril naast hem. Ze 
voelt vertrouwd, maar 
hoe heet ze toch ook 
alweer? Melina? Annika, 
misschien? Keer op keer 
strijkt ze zachtjes met 
haar hand over zijn rug, 
af en toe ook over z’n 

linker bovenbeen. Maar hij voelt het nauwelijks. 
Afwezig kijkt hij voor zich uit. Wat is er toch aan 
de hand? Hij herkent zichzelf niet. Is het noorden 
kwijt. Zo voelt het tenminste.

En dat terwijl de vorige reis zo spoedig was 
verlopen. Moeilijkheden onderweg had hij heel 
eenvoudig weten te omzeilen – het waren niet 
meer dan rimpelingen geweest op een verder 
kalme zee. Altijd had hij eenvoudig koers ge-

houden. Er was immers maar één schipper, één 
Charon. Zonder inspanning haast had hij zijn 
bemanning naar de thuishaven geloodst. Met 
grote voorsprong op de rest van de vloot waren 
ze binnengevaren. 

Vol vreugde had hij zich al snel gereedgemaakt 
voor een nieuwe tocht, een nieuw avontuur met 
een nieuwe bemanning. Die zou een nog groter 
succes moeten worden. Ook al was hij gewaar-
schuwd voor een ongunstig gesternte, hij ver-
trouwde op z’n stuurmanskunst. De eerste kaap 
werd dan ook zonder problemen gerond. De 
tweede kostte wat meer moeite – het weer was 
onstuimig, het scheepsvolk wat onrustig. Maar 
alles leek onder controle, de overtocht gaf geen 
grote problemen. Tot vandaag. Plots was het tij 
gekeerd. De bemanning sloeg aan het muiten 
en het schip dreigde stuurloos te raken. En het 
ergst van al: man overboord! Nog erger: hij was 
het zelf. En niemand die naar hem omkeek. Werd 

dit zijn zeemansgraf? In de verte verdween De 
Nederlandse Leeuw uit het zicht. 

Joey schrikt op en kijkt om zich heen. Naast hem zit 
Chantalle, z’n eigen vrouwtje. Op schoot de kleine 
Frenkie. Hij veegt de waterlanders uit z’n ogen en 
probeert zich te vermannen. De reis is nog niet ten 
einde. In zijn hoofd klinkt heel zachtjes de stem van 
ome Piet: ‘Sailin’ home, across the ocean, sailin’ 
home…’

The ferryman

Twee tips voor het Nederlands Elftal en de Bondscoach

Ten eerste ben ik blij dat ik door de makers van dit krantje ben 

gevraagd mijn mening over het Europees Kampioenschap tot nu toe te 

geven. Ik vind het een grote eer. Maar ik ben natuurlijk ook iemand va
n 

de oude stempel. Ik ben tweeënzeventig, ik hoef mezelf hier niet meer
 

te bewijzen, hoor.
Maar ik snap heel goed dat dit krantje, de Poolbode, bij mij uitgekomen

 

is. Wie zouden ze anders moeten vragen wie dit kan? Want ik ben dan 

wel geen Bondscoach van het Nederlands Elftal. Maar dat ben ik wel DR
IE 

keer geweest. Niet EEN keer, niet TWEE keer, maar DRIE keer!
Ik wil daarom wel aangeven wat de Bondscoach en spelers van het 

Nederlands Elftal béter kunnen doen en wat ze moeten laten. Ik geef 

twee tips waarmee de Bondscoach en het Nederlands Elftal weer een ron
de 

verder kunnen komen. Als ze tenminste GOED LEZEN EN OPLETTEN. 

1 Blijf dicht bij jezelf
De Bondscoach heeft kennelijk in zijn hoofd dat er volgens de Hollandse

 

School gespeeld moet worden. Maar je moet juist dicht bij jezelf blijve
n. 

En jezelf is niet Louis van Gaal. Jezelf zijn de spelers. En dan kijk j
e 

natuurlijk ook naar de tegenstander. 
En het is niet dat ik het niet al een keer voorgedaan heb, hè. Ook 

Spanje had net als Frankrijk snelle wingbacks. Daar zet je dan niet 

iemand bij die hem kan bijhouden, zoals nu wel gebeurt. Want die moet d
an 

achter de tegenstander aan rennen. En dan heb je zelf geen energie me
er 

om zélf goed aan te vallen. Nee, dan speel je dus in 5-3-2. Dan kan 

Hernandez rennen zo hard als hij wil, maar kun je hem rustig opwachten
. 

Dan speel je helemaal niet verdedigend, zoals de heren van de pers 

steeds schreven, maar blijf je juist fit om ZELF AAN TE VALLEN. Moet i
k 

deze tip nog verder uitleggen of snappen jullie hem al? Goed zo.

2 Knuffel elkaar
De Bondscoach en de spelers van het Nederlands Elftal moeten elkaar 

meer knuffelen. Als ik ze samen op de televisie zie, denk ik niet dat
 

ze dat veel doen. In 2021 ben ik daar op aanraden van experts in mijn 

technische staf mee begonnen. Door te knuffelen maak je oxytocine aan
. 

Dat is een moeilijk woord. Ik zeg het nog een keer: OX-Y-TO-CI-NE. Het
 

geeft een gevoel van verbondenheid, van IN-TI-MI-TEIT en VER-TRÓUWEN.
 

Knuffelen vermindert pijn, angst en stress. Als we de achtste finale 

willen winnen, zou ik hier vandaag nog mee beginnen. Virgil en Memphi
s 

kunnen iedereen op weg helpen. JAAA! Dat is grappig hè. Knuffelen. Ee
n 

beetje sfeer maken dus. Ik zou er maar eens snel mee beginnen.

Dit zijn mijn twee gouden tips. Als ze goed luisteren, wordt er dus van
 

Roemenië gewonnen. En dan kom ik graag terug met tips voor de volgend
e 

ronde.

Vriendelijke groet, 

Louis van Gaal

BAKT  
ZE  
BRUIN

EDO

Hij maakt veel doelpunten:  
Xavi Simonsterscore  

Deze voetballer kan ook goed schaatsen: 
Denzel Dumfriese doorloper  

Speler die ook goed kan zingen:  
Jurriën Timberlake 

Hij heeft altijd een schoon shirt:  
Mark Flekkenverwijderaar 

Deze speler houdt werkelijk álles in de gaten: 
Virgil van Dijkbewaking
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18:00 Zwitserland – Italië

Ruben Vargas leest opgelucht in de media dat hij gewoon 
kan spelen en dat er niets aan de hand is met zijn hoofd. Het 
blijkt om de Hongaar Varga te gaan. De Italianen ontdek-
ken intussen ontzet dat de verkeerde man ‘een 
ongelukje heeft gehad’. Wat nu te doen? De 
Zwitsers zijn sterk. Xhaka is van graniet. 
Embolo gespt zijn beenstukken ditmaal 
goed vast, Ndoye gaat dartelen. En 
Italië maakt tot nu toe wel érg weinig 
indruk. Maar ja, daar zijn ze ook goed 
in, weinig indruk maken. En dan ineens… 
Kroatië kan erover meepraten.

18:00 Engeland – Slowakije

In Engeland schijnt zich een strijd af te spelen tussen de 
analyserende ex-voetballers (‘zo win je geen EK, chaps’) en 
het Engelse team (‘nee, alsof jullie ooit iets presteerden op 
een EK, lads’). Slowakije zou weleens precies de tegenstan-
der kunnen zijn die ervoor zorgt dat deze korzelige discussie 
voorgoed wordt beslecht. Door kansloos door Bellingham, 

Saka en Kane te worden afgedroogd. 
Of natuurlijk door de Engelsen 

weer eens roemloos af te laten 
gaan. 

21:00 Duitsland – Denemarken

De twee eerste wedstrijden van die Mannschaft waren 
bonus-inzwaaiwedstrijden. Eitjes! Deutschland macht Spaß! 
juichten de kranten. Tegen Zwitserland liep de machine al 
weer vast. En ja hoor, het hele land is alweer van slag. En nu 
wachten de Denen. (Die bleke Denen? Correct, ook die zijn 
er nog bij. Ze hadden de camping alweer geboekt, 
maar nee. Tóch weer door.) 
Duitsers hebben een beetje de neiging om 
zich vooral slechte momenten te herinneren. 
Zoals die verloren EK-fi nale tegen het Deen-
se campingteam in 1992. En zo wordt een 
vrij bleke Gegner ineens een Angstgegner.

Hennie: In de aanloop naar dit EK heb ik in het 

diepste geheim veel een-op-een geoefend met het jon-

ge talent Nico Williams, van Athletic Club uit Bilbao. Ik 

bezit natuurlijk al langer de sleutels en toegangscodes 

van veel internationale toplocaties, waaronder ook het 

Guggenheim, dat overdag dient als museum. Met Nico 

ben ik daar in de avonduren gaan werken aan het project 

'maximaal bewegen in minimalistische ruimtes’. Met name 

in de gebogen gangen van het daar aanwezige kunstwerk 

van Richard Serra perfectioneerden wij zijn dribbel- en 

passeertechniek. Dat is nu heel goed te zien aan zijn spel. 

Nico Williams gaat nimmer recht op het doel af, want dat 

is precies wat de verdediger verwacht! De gebogen loop-

lijnen worden de rechtlijnige Georgiërs te machtig. Spanje 

zal doorgaan.

21:00 Spanje – Georgië

Wat een debuut maken de Georgiërs! Het georgiaans sup-
portersgezang schalt niet alleen van de tribunes, maar klinkt 
ook over de weidse steppen en vanaf de woeste hellingen 
van het Kaukasusgebergte. Het land zingt! Met onverzette-
lijkheid, eendracht en vechtlust veroveren de Georgiërs de 
Duitse velden en de Europese harten. Wie of wat stopt deze 
zegetocht? Nou, Spanje.



DINSDAG 2 JULI
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18:00 Frankrijk – België

De derde buurlandenstrijd in deze achtste fi nales is toch wel 
de meest intrigerende. De Belgische bangbroeken lieten 
zich tegen Oekraïne van hun angstigste kant zien. En dat 
is niet de mooiste. Wie vertelt de Belgen nou eens dat ze 
een geweldige voorhoede hebben, en dat het wijs is om te 
proberen die zo veel mogelijk de bal te geven? Wie vertelt 
Kevin de Bruyne dat hij écht de grote ster van het EK is? En 
dat hij Doku gewoon mag aanspelen zoals hij dat elke week 
bij Manchester doet? De Fransen laten het wel uit hun hoofd 
om dat te vertellen. Ze kijken wel uit. 
Want zij spelen tot nu toe vooral… 
Nou ja, beetje op zijn Belgisch. 
Bleu.

18:00 Roemenië – Nederland 

We moeten maar niet denken aan het vorige EK, toen 
Nederland – ook na een matige groepsfase – door elf vrij 
onbekende Tsjechen naar huis werd gevoetbald. Aan de 
lamlendige sfeer in die wedstrijd. Ai, daar heb je het al. Nou 
denken we er toch weer aan. Zou Koeman dat ook doen? 
Zou hij ook nog weten wat toen het verschil was: los zand 
tegen een eenheid, voetballers van naam tegen jongens die 

naam willen maken? En wat zeg je dan, als je dat 
weet? ‘Jongens, we spelen tegen elf mannen 

die we niet kennen. Maar gelukkig hebben 
we Dwight. Die heeft alle namen van de 
Roemenen opgezocht en ze op het bord 
gezet.’ Lodeweges zet zijn bril recht en 
neemt het woord. ‘Hun rechtsbuiten 
heet Man,’ begint hij. ‘Gaan we man-

dekking doen, trainer?’ valt Dumfries 
olijk in. ‘En dan met zijn allen op die man? 

Manmanman… Dat wordt wat.’ Gegrinnik 
in de selectie. Koeman wil Dumfries bestraff end 

toespreken, maar kan zich ook niet echt goed houden. En 
dan ineens wordt het hem duidelijk. Een grote lach breekt 
door op zijn stugge Groningse kop. Niks serieus nemen die 
tegenstander. ‘Oprollen. Eroverheen. Plezier maken, jon-
gens!’  

21:00 Portugal – Slovenië

De bondscoach van Portugal heet Martinez. Is dat diezelf-
de Martinez als…? Ja. Hij kreeg het niet voor elkaar om de 
gouden generatie van de Belgen aan hun eerste prijs te 
helpen. En hij gaat dat kunstje nu herhalen met 
Portugal. Lijkt koud, dat kunstje, maar je 
moet het wel even doen. Sterker, je moet 
heel wat in je mars hebben om te verliezen 
met Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, 
Bernardo Silva, Diogo Jota, Rúben Dias, 
Pepe, Joao Cancelo en Rafael Leao. Maar 
Martinez liet nu al zien dat het kan. Door ze 
niet op te stellen. Tegen Georgië slaagde zijn 
tactiek met glans. Ritme weg bij de sterren. En 
meteen duidelijk gemaakt dat al die andere selectie-
spelers dus écht tweede keus zijn. Tweespalt en onzekerheid 
in de groep. Belgische toestanden. Nee, dan de Slovenen. 
Een dolblije vriendenclub. Het hele lánd is een dolblije 
vriendenclub. Voor het eerst overleefden ze een groepsfase 
in een eindtoernooi. Waarom niet doorgaan met overleven? 
Het is zó leuk!

21:00 Oostenrijk – Turkije 

Spanje en Duitsland lieten al best mooie dingen zien. Maar 
jongens, die Oostenrijkers! Waar ze nog een beetje pech 
hadden tegen de Fransen, lieten ze alle schroom varen 
tegen Schotland en gaven ze Nederland voetballes. Dat 
komt omdat hun coach een voetbalprofessor is, lezen we 
overal. Tja, wat moet je daar tegenover stellen? Pure Turkse 
passie en strijd? Dat verwacht Rangnick en daar heeft hij 
vast een geniale formule tegen bedacht. Bekeken onder de 
druk uit voetballen? Dat zien we de Turken niet doen – en zij 
zichzelf ook niet. Nee, wij denken aan de ijzersterke combi-
natie pingelen & schieten. En vooral dat laatste 
heel goed doen. Turkije tekende al voor twee 
fantastische pegels. Dus: schieten Müldür, 
knallen Güler!



De mensen vragen mij weleens: ‘Jack, had 
Willem Van Genk iets met voetbal?’ En dan 
zeg ik altijd nadrukkelijk en vol overtui-

ging: ‘Nee!’ (Voor degenen die dit niet weten en 
de afgelopen decennia onder een steen hebben 
geleefd: Willem van Genk, 1927-2005, Neder-
lands kunstenaar, behorend tot de allergrootsten 
van de twintigste eeuw. Volgens mij dan. Volgens 
Hugo Borst trouwens ook, en die heeft verstand 
van voetbal én kunst.) 

Willem Van Genk had helemaal niks met sport en 
dus ook niet met voetbal. In zijn oeuvre van vol-
gepakte tekeningen en collages zou het derhalve 
vergeefs zoeken zijn naar welke verwijzing dan 

ook. Dacht ik. Maar zie: mijn kompaan Jan V. uit 
Vlaardingen, bezitter van diverse prachtige Van 
Genks, kwam binnen drie kwartier op de proppen 
met een beeldfragment waarop duidelijk een 
stadion te zien is! 

Het ging om een hoekje van de collage Moskou, 
met een tekening die Van Genk maakte vanuit 
het vliegtuig toen hij die stad in het midden van 
de jaren zestig bezocht. Jan dacht aanvankelijk 
dat het om het Leninstadion ging (waar Spartak 
Moskou z’n thuiswedstrijden afwerkte), maar het 
bleek uiteindelijk om het Dinamostadion aan de 
Leningradsky Prospekt te gaan (van stadsgeno-
ten Dinamo Moskou).

Van Genk mocht dan niks met voetbal hebben 
gehad, hij had zeker iets met grote gebouwen. En 
voetbalstadions, dat zijn flinke jongens. Nu ik dit 
zo schrijf, realiseer ik me dat ik nóg een stadion 
in het werk van Willem van Genk weet. Maar dat 
bewaar ik voor een volgende keer. Dit stukje zal 
voor vele poolers al slaapverwekkend genoeg 
zijn.

Jack van der Weide

De auteur met zijn vader 1966, Vught

Ik zag een gebbetje op Instagram. Een jongeman klaagt dat zijn onweten-
de collega’s hoger staan in de pool dan hij. ‘Neem nou Miranda van HR, die 
heeft een heel leuke Slowaakse buurman dus heeft ze België laten winnen 
van Slowakije en ze heeft Musiala als topscorer omdat dat klinkt als haar 
favoriete gerecht chicken masala.’ Ik lachte erom. Op dat moment stond ik 
weer even in de top tien van het klassement van de Poolbode. En ik vroeg 
me af of dit iets zegt over wat ik van voetbal weet. Iets later scoorde Hon-
garije in de tiende minuut van de verlenging. Het werd 0-1 in plaats van 
0-0, en ik zakte van plek 9 naar plek 52. 

Van de techniek van voetbal, het spelletje, weet ik denk ik niet veel. Wel 
meer dan gemiddeld: ik kijk al mijn hele leven voetbal, zo realiseerde ik 
me. Ik weet niet genoeg van de technische kwaliteiten van voetballers om 
te zeggen of ze wel of niet doen wat ze anders altijd doen. Maar ik weet 
wel of iemand goed of slecht speelt. Het komt weleens voor dat ik zeg: goh, 
die Aké en Reijnders zijn echt goed aan het voetballen (eerste wedstrijd). 
En dat ik dan later zeg: ‘Reijnders haalt bij lange na niet het niveau dat hij 
de eerste wedstrijd had’ (derde wedstrijd). Het is dus niet zo dat ik niet zag 
dat Veerman zijn dag niet had. Ik telde alleen niet de keren dat bij balver-
lies leed – vijftien keer – en ik wist geloof ik ook niet dat hij bekendstaat om 
zijn balvastheid. Ik weet dus wel iets van voetbal, maar het is niet in feiten 
en cijfers uit te drukken.

Man en ik keken met twee medepoolers naar de wedstrijd Frankrijk-Ne-
derland toen een van onze gasten aan me vroeg of ik vroeger op voetbal 
zat. (Had gezeten. Aan voetbal deed. Voetbalde.) Je zegt zulke zinnige din-

gen, zei ze. Ik zei nee en vroeg me af wat voor zinnige dingen ik dan had 
gezegd. En toen de wedstrijd inzakte, was ik even Suze van Kleef en zat ik 
aan tafel bij NOS. ‘Kijk,’ zei ik, ‘het was dus een heel slechte wedstrijd. Dat 
weet iedereen. Maar heeft het zin om nu te gaan praten over wat iedereen 
fout deed? Ik denk het niet. Ik denk dat het veel interessanter is om te 
kijken wat dit met de mensen doet. En of je in de wedstrijd kon zien of men-
sen elkaar nog wel accepteerden.’ Het was stil aan tafel. Daar hadden de 
mannen niet van terug. Gevoel? Wilde ik echt over gevoel praten? Ik keek 
Sjoerd en Youri aan. ‘Het is onoverkomelijk. Die jongens kunnen allemaal 
prima voetballen. Dat is hun werk. Dus er is iets anders aan de hand. En ik 
wil op zoek naar signalen die aanleiding geven om te praten over hoe we 
het de volgende keer beter kunnen doen.’ (Ik ben selectief optimistisch.) Ik 
vervolgde: ‘We kunnen nog steeds kampioen worden.’

Ik kwam iemand tegen van wie ik niet wist dat hij een medepooler was. 
‘Jij staat heel hoog in de pool,’ zei hij. Ik reageerde: ‘Ja, grappig hè! Maar 
dat heeft natuurlijk niks met voetbal te ma-
ken. Het is een gevoel.’ 

Inmiddels heb ik mijn voorspellingen ge-
daan. Roemenië-Nederland wordt 1-1. Neder-
land gaat wel door, na verlenging. Nog geen 
strafschoppen. Ik heb de signalen gezien en 
geïnterpreteerd. En ik heb Memphis als top-
scorer ingevuld.

Wat weet ik eigenlijk van voetbal?
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Die LöwenuhrDie Löwenuhr
Geconcentreerd kijken Ronald Koeman, Der-
rick en zijn assistent Harry Klein naar het 
beeldscherm. Ze zien de selectiespelers rond 
een ovalen tafel zitten. Eén stoel is leeg. ‘Guck 
mal, da unten,’ fluistert Harry. Derrick knikt. 
Een silhouet beweegt zich van linksonder naar 
het midden. Vlak onder de camera komt de 
schaduw tot stilstand. Langzaam schuift er 
iets over de lens. ‘Kun je ’m scherpstellen?’ 
vraagt Koeman aan de beveiliger. De focus 
wordt verlegd en een papiertje komt nu lees-
baar in beeld. De hoofdinspecteur, die geen 
varifocale glazen heeft, tilt zijn bril op. ‘Das 
múss es sein, Harry!’

De jonge rechercheur uit München had zich 
wat ongemakkelijk gevoeld toen hij de be-

kende hoofdinspecteur voor dit klusje vroeg. 
Diefstal van een horloge. Van een kwart miljoen 
weliswaar. En ook nog van een speler van het Ne-
derlands elftal. ‘Macht nichts,’ had Derrick geant-
woord, ‘dit gebeurt ons de laatste tijd wel vaker.’ 
Harry parkeerde de BMW 7 - bouwjaar 1988 – bij 

de Allianz Arena.
Het rommelde bij Oranje. De cha-
otische wedstrijd tegen Oosten-
rijk kende een dramatisch einde. 
De technische staf organiseerde 

nog gauw een oefenpotje en een fa-
miliemiddag, maar snapte dat een beetje afstand 
wellicht ook wel prettig was. Laat de spelers met 
elkaar aan de slag gaan. ‘Kom met drie duidelijke 
punten,’ had de bondscoach u meegegeven. En 
toen was er de diefstal.

In een van de vergaderruimtes luncht het Neder-
lands elftal. Door het raam zien ze de voltallige 
selectie. De meeste spelers zitten aan tafel. Ian 
Maatsen is in gesprek met Virgil van Dijk, waarna 
de aanvoerder behoedzaam met een blocnote 
langs de muur naar de hoek van de kamer loopt.
Harry en Derrick kijken elkaar aan. Derrick trom-
melt met zijn vingertoppen op de deur en legt 
een hand op de klink. Ze wachten dertig secon-
den en stappen dan de ruimte binnen. Inmiddels 
schept Virgil van Dijk op uit een grote pan. ‘Ah, 
tortellini, de navel van Venus,’ watertandt Harry, 
terwijl hij hongerig naar de goedgevulde borden 
kijkt. ‘Nein, dat is ravioli,’ verbetert Derrick zijn 
assistent. ‘Het is een deegzakje, geen ring.’

Virgil van Dijk legt de lepel neer en stapt op de 
hoofdinspecteur af. Memphis Depay volgt in zijn 
kielzog. ‘Het gaat om een Audemars Piguet Royal 
Oak Skeleton,’ vertelt de aanvoerder van Oranje. 
‘Uitgevoerd in 18-karaats rosé goud.’ Memphis 
dept met een haarband wat olijfolie uit zijn linker 
mondhoek. Hij vult zijn collega aan: ’En er zit een 
stappenteller op.’
‘Hebben jullie enig idee waar het zich zou kunnen 
bevinden?’ vraagt Derrick, ervan overtuigd dat de 
dief waarschijnlijk het land al is ontvlucht. ‘Jaze-
ker,’ antwoordt Van Dijk, ‘het ligt in onze kluis, op 
de kamer van Dwight. Maar hij zegt dat iemand 
de driecijferige code heeft veranderd.’
Derrick zucht. Een switch van hoofdinspecteur tot 
meesterkraker zat niet helemaal in zijn planning 
van de avond. Maar hij houdt wél van een goede 
puzzel. Hij trommelt de bondscoach op. Met Ro-

nald Koeman en Harry loopt hij naar de receptie 
van het stadion. ‘Ik denk dat camerabeelden van 
de vergaderruimte ons alles kunnen vertellen. We 
hebben videoassistentie nodig!’ legt hij tijdens 
het lopen uit. ‘En ik denk dat jij mee moet kijken, 
Ronald. Dit is ernstig. Het mag niet escaleren.’

De receptionist opent de deur van een kleine 
kamer achter de balie. Aan een tafeltje hebben 
twee beveiligers zich over hun bord gebogen. Een 
fles Bourgogne staat tussen hen in. ‘Kip, altijd 
lekker,’ smult Harry. ‘Das ist Haan,’ verbetert de 
hoofdinspecteur. ‘Traditionele coq-au-
vin maak je mit Haan, nicht mit kip.’
Derrick kucht. Een beveiliger kijkt op van 
zijn bord. Hij veegt zijn lippen af met een 
zakdoek. Net als hij zijn mond wil openen, 
bedenkt hij zich, pulkt met zijn pink een blaadje 
tijm weg tussen twee voortanden, knikt naar zijn 
overbuurman en buigt zich weer over de haan. De 
collega  dept zijn lippen met een servet en draait 
zich om. ‘Kan ik u ergens mee helpen?’ vraagt hij.

In het commandocentrum drukt de beveiliger op 
een aantal knoppen. ‘Dit is van gistermiddag,’ 
mompelt hij. Derrick en Harry kijken naar het 
scherm. Op de achtergrond kijkt Koeman toe, zijn 
handen in de zakken van zijn trainingsbroek.
De beveiliger zoomt in en brengt het papiertje, 
dat voor de lens geschoven is, leesbaar in beeld. 
Derrick tilt zijn bril op. Harry brengt zijn hand 
voor zijn mond. Koeman loopt rood aan.

5-3-2

BELANOV TIJDENS NEDERLAND-OOSTENRIJK
In onze zoektocht naar merchandise zijn een 
heleboel ideeën gesneuveld. Vanwege niet hip 
genoeg, te snel kapot (Poolbode Henk heeft 
twee weken met een lekke proefbidon rond-
gefietst), te flauw en onhandig (de Sjoelbode, 
lang verhaal), niet woke genoeg, noem maar op. 
Uiteindelijk waren we al in de afrondende fase 
met een heel leuke sleutelhangermaker uit Mil-
lingen. Maar toen was daar Memphis! Ja, en dan 
gaat het snel. Vlug wat doosjes met haarbanden 
besteld, logo erop, hartstikke leuk. En je hébt 
er ook echt iets aan, dat liet Belanov wel zien 
tijdens Nederland-Oostenrijk. Ben jij ook zo blij 
met je haarband? Stuur ons die actiefoto! 



x

Horizontaal
1 Dwarse achter het team (10); 3 Ligt op de pijnlijke mat (4,4); 4 (On)Vruchtbare kerkdienst (7); 
6 Dansfeestartikel (3); 7 Het bot ligt languit (8,4); 12 Koeman (5); 13 Staat zeer zeker boven NAP 
(4); 14 Niet goed genoeg bevonden om professioneel te voetballen (2); 15 In de bh als prijs (3) 16 
Oostenrijk pijn doen door kortaf te zijn (2); 17 Andere kant van horizontaal 16 mag in de thee (4); 
18 Hoofdstrijd (7); 20 Acteren in de frisse lucht (10); 22 Raamopstelling (4); 23 Medische kakker 
(13); 23 Doet het niet met vrouwen (9); 24 Een keerzijde bij tossen (3); 26 Artistiek groenvoer 
(9); 30 Veel Romeinse supporters (7); 31 Engelse balie in de tegenaanval (7); 32 Voor de voeten 
geworpen kans (11); 33 Berdien Stenberg doet het in een agressieve bui (12); 35 Sanitair twistpunt 
(9); 36 Nummer veertien (5,7); 37 Mini dubbelcijfer (10)  

Verticaal
1 Houden alle spelers van (4); 2 Ons Verenigde Staten (Eng) (2); 3 Verbinding is niet zijn ding 
(8) 4 Telefonische maat bij calamiteiten (2); 5 Vóór zijn, binnen de lijnen (2); 8 FRONTAAL in 
chocoladeletters (7); 9 Paren ‘in space’ (13); 10 Deze spits ís de sterke arm (4); 11 Stef zet ‘m (4); 
12 Hier draait het om (4); 14 Relatie tussen leiders (15); 19 Lesbisch duel (3); 21 Française knikte en 
kwam gemeen uit de hoek (8); 22 Wegzendpost (4,5); 24 Blessuretijd (8); 27 Voorbereidend werk 
helpt (6); 28 Bevel tot striptease (8); 29 Onder blijde kabouterkicksen (6); 34 Insect scoort op z’n 
Duits (3) 

Gewinne einen Preis!
Deze cijferreeks vormt een zin. Stuur je oplossing naar: dehaanhennie77@gmail.com
Onder de goede inzendingen verloten we ‘n leuke prijs!
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Uit de eerste hand
In de eerste weken van het EK hadden wij vanuit de burelen van Poolbode 
voortdurend nauw contact met onze man ter plaatse, Nassanova. Laten we 
hem even René noemen. René is in het dagelijks leven uitbater van een hip-
pe fietsenwinkel en voetbalvader bij Orion (samen met poolvedette Niels) 
te Nijmegen. Hij is het grootste deel van zijn leven al fan van het Neder-
lands Elftal en reist stad en land af met het Legioen. Ironisch genoeg is het 
spel van Oranje een afspiegeling van de voorspelkunst van René. Hij staat 
momenteel op nummer 370 in het algemeen klassement. 

BETERE TIJDEN
We belden in betere tijden met René om te horen hoe de sfeer is. Het tele-
foongesprek vond plaats vóór de wedstrijd tegen Frankrijk. Toen René nog 
op plek 278 stond, maar wel 3-1 winst poolde voor Nederland. 

René: ‘Hallo! Kunnen jullie mij verstaan? Ik loop nu midden in de oranje  
menigte! Luister maar!’ (De telefoon wordt waarschijnlijk in de lucht gehou-
den, wij horen een grote groep beschonken mensen ‘VAN LINKS! NAAR 
RECHTS!’ schreeuwen.)
Poolbode: ‘Wij horen je luid en duidelijk! Hoe is de sfeer daar?’
René: ‘Het is hier fantastisch! Ik ben al naar heel veel toernooien geweest, 
maar dit is echt een van de mooiste. De sfeer is geweldig, iedereen maakt 
nieuwe vrienden hier.’
Poolbode: ‘Hebben jullie een beetje vertrouwen in dit elftal?’
René: ‘Absoluut! Met Frimpong op rechts en dan moet dat met die tandem 
met Memphis helemaal goed gaan komen. Die Fransen onderschatten ons 
volkomen. Die denken: ‘Die pakken wij wel even.’ Mooi niet. En dan doorsto-
men naar Oostenrijk, jongens. Die pakken we ook in met 2-0. Maken geen 
schijn van kans. En dan zijn we groepswinnaar. Eitje!’
Poolbode: ‘René, we horen je niet meer! René? René!’
(…)

SPITZENGEFÜHL 

PRIJSVRAAG
Op welke plek in het algemeen klassement staat Nassanova na de 

achtste finales? Mail je antwoord vóór 1 juli 23.59 naar dehaanhen-

nie77@gmail.com. Je mag maar één antwoord – met één plaats 

in het klassement – opsturen. Heb je het goed? Dan krijg je een 

exclusief Poolbode T-shirt!

Nog meer verwennerij! Jullie gebruikten de grafiekfunctie op poolbode.nl  
natuurlijk allang om de pieken en dalen in je voorspellingstalent bij te  
houden. Daar is nu een mooie feature bijgekomen. Klik op je ergste rivaal 
of je beste vriend en zie meteen hoe jullie je werkelijk tot elkaar verhouden. 
Pieken!

Als zijn vrouw een leegloper heeft,  

plakt Memphis haarband.

Are you daily blind?  
No, only at night  

Dit talent doet het met Bettine Vriesekoop: 
Jeremie Pingpong  

Deze snelle speler loopt voor twee:  
Georgina Wijnaldumfries 
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